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Robert Murray McCheyne
(1813-1843) is zelfs bij de jon-
geren bekend. In het vragen-

De Bron

van zaligheid boekje van A. Hellenbroek
Robert Murray staat zijn indrukwekkende
gedicht:
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De kern van het gedicht is Christus en Zijn gerechtigheid. Die
kern is ook te vinden in het boek “De Bron van zaligheid". Dit
werkis opnieuw uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.
De titel is ontleend aan McCheyne's preek over Jesaja 12 vers
1 tot en met 3. In het derde vers staat: ‘En gijlieden zult wa-
ter scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils (in het

Engels: uit de bronnen der zaligheid). Het boek bevat 64 pre-
ken en 15 bijbellezingen. Het zijn korte preken die zich qua
lengte helaas niet lenen voor leesdiensten. De inhoud is een-
voudig en indrukwekkend. In alle preken betoont hij zich een
ernstige zielenherder te zijn. Hij predikt geen theologische
beschouwingen zonder zijn gemeente aan te spreken. Nee,
zijn stijl is direct en aansprekend. Hij is een van God geleerde
prediker die het hart van een mens in al zijn geraffineerdheid
blootlegt. Wat is een mens met zijn uitwendige godsdienst? ‘Er
is in de wereld geen ellendiger misleide ziel dan die ziel onder
u die net als Herodes, het gepredikte Evangelie met vreugde
hoort en dan toch, net als Herodes, in de zonde leeft. U hebt
de zondag lief, u hebt Gods huis lief, U hoort graag dat Christus
in heel Zijn vrijwilligheid en volheid wordt verkondigd (...)! En
toch: er buiten, buiten Christus. Liefdevol wijst McCheyne op
de enige Weg tot zaligheid. De preken zijn ontdekkend, on-
derwijzend, waarschuwend, vertroostend. Deze uitgave wil ik
vanwege de gezonde geestelijke kost van harte aanbevelen.
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